


Een

terughlik

HET ONTSTAAN

Oktober 2004. Terug van een lange
reis doorheen India, bezoekt Hetty
Schiltmans ons in Bree. Ze vertelt
over de schoonheid, maar ook over
de armoede die ze ziet tijdens haar
reis. In het vissersdorp Mamallapuram
in Tamil Nadu blijft ze even hangen
en geeft er zorg aan enkele wees- en
straatkinderen.

Hetty's verhaal moet een naam krijgen.
Tijdens onze gesprekken vallen vaak
de namen Buba en Batma, broer en
zus, twee weeskinderen waarover
Hetty zich ontfermd heeft... het
buba&batma-project is geboren.

Haar verhaal blijft bij ons plakken. Bart
Op‘t Eynde en ik besluiten een speciale
dag t.v.v. buba&batma te organiseren
in ons restaurant 't Absurd Theater in
Bree. Met een mooi bedrag vertrekt
Hetty terug naar Tamil Nadu in het
zuidoosten van India.

DE RAMP

Op zondag 26 december 2004 vindt er een zeebeving plaats in de Indische
Oceaan waarbij een grote tsunami ontstaat richting o.a. zuidoost-India.
De verwoestende natuurramp treft dan ook het dorp waar Hetty verblijft.
Samen met de kinderen die ze op dat moment opvangt, kan ze gelukkig
tijdig vluchten. Al vlug starten we een hulpactie op in Bree. De reacties zijn
overweldigend. Na de nodige voorbereidingen vertrekken Hans (Hetty's
broer) en ik naar India, samen met koffers vol hulpgoederen.

vzw

Daar aangekomen zien we wat een enorme humanitaire ramp zich
afspeelt. Heel snel beslissen we om mee te werken aan de heropbouw.
In Bree vinden we onmiddellijk steun voor ons project en wordt de vzw
buba&batma opgericht.

CONCRETE PLANNEN

De hulp is boven alle verwachtingen. Hetty start met de bouw van enkele
huisjes voor families die alles verloren hebben. Tegelijkertijd zorgt ze in de
getroffen huttendorpjes voor eten en drinkbaar water, kleding, medische
hulp en zoveel meer. De overweldigende steun vanuit de thuishaven
in Bree zorgt ervoor dat we grond kunnen kopen en het buba&batma-
project kunnen opbouwen, met als doel: een thuis en toekomst geven aan
kansarme jongens en meisjes.



NGO

Al snel krijgen we een erkenning als NGO en kunnen zo nog meer en
betere hulp bieden. We hebben een actief en fantastisch bestuur en
talloze vrijwilligers. Het project krijgt bekendheid tot ver buiten de
grenzen. Ik bezoek scholen, bedrijven, serviceclubs, ... om Hetty’s verhaal
te verkondigen. De India-markten, kerstmarkten en grootse gala-
avonden worden legendarisch.

OP BEZOEK

Het project is een positief verhaal. Bij elk bezoek aan Hetty en de kids in
India zie ik hoe knap ze ons project heeft uitgebouwd en georganiseerd.
Dit werkt zo motiverend dat we nog meer mensen kunnen bezielen.

Ze vangt 40 kinderen vast op in ons buba&batma-huis en zorgt ervoor
dat honderden kinderen uit de kansarme gezinnen in de huttendorpen
naar school kunnen, medische opvolging en gezond eten krijgen, en
zoveel meer. Ook ik ben telkens overweldigd van Hetty's werk.

Samen met Sampath, een man uit de regio, die het Tamil vertaalt naar het
Engels, runt ze het project met een ongekende kracht, energie en liefde
voor de vele mensen in armoede. (Helaas verloor Sampath enkele jaren
geleden zijn leven in een verschrikkelijk ongeval. Een verdriet en gemis
dat nog steeds niet verteerd is.)

20 JAAR LATER

Wat zijn die 20 jaar voorbij gevlogen!
De tsunami van 2024 is enkel nog een
voetnoot in de geschiedenisboeken,
maar het buba&batma-project is nog
steeds actueel. Hetty is sinds 2006 niet
meer in Belgi€ geweest en heeft haar
leven volledig gericht naar het project,
zowel in goede als in minder goede
tijden. Opsommen wat Hetty allemaal
gepresteerd heeft, is onbegonnen
werk.

IN DIE 20 JAREN ZIJN HONDERDEN
KINDEREN GEHOLPEN. KINDEREN
DIE NU VOLWASSEN ZIJN EN DIE,
DANKZ1J HET PROJECT, GESTUDEERD
HEBBEN, EEN JOB HEBBEN, EEN
BETER LEVEN HEBBEN EN DIE
NU HUN EIGEN KINDEREN OOK
EEN BETERE TOEKOMST KUNNEN
GEVEN..... EN DAT IS HET DOEL VAN
HET BUBA&BATMA-PROJECT !




Een dankwoord

« Allereerst een diepe buiging voor Hetty: je
leven helemaal in teken zetten voor kansarme
mensen, in een onbekend, ver land, zonder
comfort, zonder onze oh-zo-vanzelfsprekende
zekerheden, de volharding,... RESPECT met
een grote R. Dank je dat ik er een deel van
mocht zijn. Het heeft me tot een nederig en
een beter mens gevormd.

« Opsommen wie ons geholpen heeft en ons

project nog steeds volgt, de vele mensen die
ons altijd genegen zijn, is onmogelijk.
Ik denk aan, en ik noem het ruim, onze vele,
vaste steunouders, de trouwe vrijwilligers,
goede vrienden en familie die altijd klaar staan
om te helpen, bedrijven groot en klein, de
serviceclubs en scholen waar ik lezingen mocht
geven, verenigingen, de pers (plaatselijk en
nationaal) die ons project goedgezind waren,
“mijn” stad Bree en hun medewerkers die ons
altijd spontaan hielpen bij organisaties,...

AAN IEDEREEN... EEN HELE DIKKE MERCI !
JULLIE HULP/STEUN IS/WAS FANTASTISCH!
ZONDERJULLIE ENERGIE, AANDACHT, STEUN
WAS DIT PROJECT NIET MOGELLJK'!

+ Er zijn enkele mensen die ik bij naam
wil noemen en bedanken. Zij waren een
onmisbare schakel na de tsunami om ons
project te lanceren:

De burgemeester van Bree destijds, wijlen
Jaak Gabriéls, en meter Kim Clijsters en haar
papa Lei. Zij zorgden voor de springplank
waardoor we voor buba&batma zoveel
hebben kunnen bereiken.

Melinda van d'top, voor al die jaren dat ze
onze creatieve lay-outs “top” verzorgt.

Frank Thaens, onze secretaris, voor onze
boekhouding, die hij elk jaar perfect bijhoudt
en er zo voor zorgt dat we steeds onze NGO-
erkenning behouden.

THE FUTURE

Twintig jaren vlogen voorbij, er is veel gedaan
voor zoveel kinderen die nu een goed leven
hebben. Nog steeds is Hetty vol overtuiging
aan het werk om te zorgen voor kansarme
kinderen, dat ze naar school kunnen gaan, een
opleiding kunnen volgen: dé garantie om uit
de armoede te komen en een goed leven op
te bouwen.

En daar doet zij (en wij) het voor... Hetty ter
plaatse en ik, hier, in onze westerse wereld.

Pedanht?

Voorzitter Jo Coenen

Opitterkiezel 177 - 3960 Bree (Opitter)
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